
VESPER in het licht van Allerzielen

zondag in de Paaskerk


Als alles duister lijkt

De Baarnse Raad van Kerken en de Bach Cantorij Baarn hebben voor zondag 
aanstaande een bijzonder programma in petto: om 16.30 uur is er een bijeenkomst in 
het licht van Allerzielen. Sinds de 12de Eeuw wordt op 2 november, de dag na 
Allerheiligen in de westerse rooms-katholieke kerk Allerzielen gevierd. Met Allerzielen 
worden de overledenen herdacht en een requiemmis opgedragen. Kaarsen worden 
ontstoken ter nagedachtenis van alle doden. In de protestantse kerken worden op 
Gedachteniszondag (dit jaar 21 november) de gemeenteleden herdacht die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Gedachteniszondag is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. De zondag erna begint de adventstijd. 

 
De Bach Cantorij Baarn klinkt weer

Dit keer niet een volledige cantate als leidend hoofdwerk voor een viering. Het 
verbindend en dragend thema is nu het herdenken van de gestorvenen. De muzikale 
ingrediënten voor deze viering zijn vanuit die gedachte gekozen uit verschillende werken 
van J.S. Bach. Onder andere een troostend orgelwerk, BWV 617 Herr Gott, nun schleuss 
den Himmel auf, een indringend koraal BWV 296 Die Nacht ist kommen, de openingsaria 
uit cantate BWV 170 , Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, en twee delen uit de Hohe 
Messe, BWV 232.


Waar en wanneer ? 
Wees welkom op zondag 7 november 16.30 uur  
Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a Baarn - kerk open vanaf 16.00 uur. 
Voorganger : ds Christine van den End 
Organist is Cees van der Poel.

Vocale solist is Robert Kuizenga (altus)  
Solist, koor en orkest staan onder leiding van Boudewijn Jansen. 



